
Van het leven 
 

Velen leven ervoor om oud te worden,  
 slechts enkele ouderen hebben geleefd. 

Ideologieën zijn er om je op te storten, 

 laat de buitenwereld zien wat je beweegt. 
Tegenslagen kunnen je veranderen, 

 maar laat je er nier door weerhouden. 
Alles wat gebeurt zal zich verankeren 

 tot herinneringen waarop we vertrouwen. 

Eens kijk je terug op je leven, 
 zorg er nu voor dat dit kan zonder spijt. 

En blik vooruit, al is het maar even, 
 dan raak je je weg voorlopig niet kwijt! 

  
 


